
4e Zondag na Pasen A 

Dierbare Christengelovigen, 

“Quid dulcius nobis hac voce Domini invitantis nos? Wat is er lieflijker dan de stem 
van de Heer die ons uitnodigt?” (Prol. Regel St.-Benedictus)  

Zoals schapen de stem her-kennen van hun herder en hem vol vertrouwen volgen 
waarheen hij hen ook leidt, zo herkennen wij de zachte stem van de Goede Herder die 
ons bij onze naam roept. Dat volstaat voor ons om hem te volgen, hem te dienen, hem 
te beminnen. Net zoals de herder zijn schapen niet aan de leidband hoeft te leggen, zo 
hoeft God ons geen leiband aan te doen. Hij heeft vertrouwen in ons, Zijn kinderen; 
wij hebben vertrouwen in hem, onze hemelse Vader: Hij schenkt ons de vrijheid om 
ons, met Zijn hulp en onder Zijn leiding, te ontplooien tot liefdevolle en 
verantwoordelijke mensen, rechtschapen en vroom, sterk en zachtmoedig. Deze 
vrijheid heeft Hij ons geschonken in Zijn Zoon, Jezus Christus, die ons, door Zijn 
Lijden en Kruisdood, is komen verlossen uit de slavernij van de zonde, waarin de 
duivel ons hield. 

Nu behoren wij niet meer tot de kudde van de grote Dief en Rover, die alleen maar 
komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Hij die een vreemde is, die ons niet 
kent en niet kennen wil.  

Ook wij willen hem niet kennen, wij willen niet luisteren naar zijn stem, wij volgen 
hem niet, wat ook de andere schapen doen. Voor hem willen wij voor eens en altijd de 
deur van ons hart sluiten. Op de dag van ons doopsel hebben wij voorgoed aan de 
duivel verzaakt en aan al zijn werken.  

Maar de nauwe poort van het Eeuwig Leven daarentegen, de poort die Christus Jezus 
is, en waardoor God in ons leven mag komen en wij mogen uitgaan en weide vinden in 
God, die poort willen wij weid openzetten. 

Paus Johannes Paulus II riep het uit aan het begin van zijn pontificaat: “Weest niet 
bang. Zet de deuren weid open voor Christus”. 

Laten wij gezamenlijk aan deze oproep gehoor geven, in het bijzonder op deze 
Roepingenzondag, waar wij speciaal bidden voor de roepingen tot het priesterschap en 
het religieuze leven.  

Steeds weer roept God jonge mensen om hem van naderbij te volgen, op een meer 
volmaakte, absolute en radicale manier, met de volledige gave van al wat zij hebben en 
zijn.  



Maar deze stem kan slechts gehoord worden door de jongeren, wanneer wij 
gezamenlijk onze verantwoordelijkheid opnemen en door ons gebed en ons leven 
getuigen van Gods absolute schoonheid, goeheid en waarheid. 

Dierbare Christengelovigen, morgen begint de meimaand die is toegewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw. Met bijzondere devotie willen wij Maria eren omwille van wat zij voor 
ons en alle mensen heeft betekend en nog steeds betekent.  

Want in de stilte van haar hart, hoorde Maria de stem, het Woord van God. En dankzij 
haar volledige openheid voor Gods wil, dankzij haar nederige overgave en 
gehoorzaamheid, haar Fiat, Haar onvoorwaardelijke Ja op Gods roeping, kon het 
Woord mens worden.  

En wat eens was, is nog steeds: God kwam tot ons door Maria, en God komt nog 
steeds tot ons door Maria. Wie Maria als Moeder heeft, heeft God als Vader.  

Bidden wij dan ook tot O-L-Vrouw voor degelijke en talrijke jonge roepingen, en voor 
plaatsen waar deze roepingen tot bloei kunnen komen, tot eer van God en tot heil van 
alle mensen. Amen. 

 

 


